
Datum:  22-09-2024 (Dronten, 16.30 uur)  

 

Thema: GELOVEN IS EEN MANIER VAN LEVEN 

 

 

DNP = De Nieuwe Psalmberijming 

GK17 = Gereformeerd Kerkboek (2017) 

OPW = Opwekking 

 

 

1. Votum 

2. Vrede-/zegengroet 

3. Zingen: DNP Psalm 31:1,8 en 10 (“Ik schuil bij U met al mijn zorgen”) 

4. Gebed 

5. Lezen: Hebreeën 11:8-16 

6. Tekst: Gewone Catechismus Vraag en antwoord 13 # 

7. Preek 

8. Zingen:   OPW 770 (“Ik zal er zijn”) 

9. Geloofsbelijdenis  

10.  Zingen:  GK17 Gezang 253:2 en 5 (“Waarmee is God te vergelijken? Zie”) 

11. Collecte  

12. Zingen: DNP Psalm 18:1 en 10 (“Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig”) 

13. Zegen 

 

# Gewone Catechismus Vraag en antwoord 13 

 

Wat maakt geloven voor verschil in je leven? 

 

Zoals de oer-gelovige Abraham zich liet leiden door Gods belofte, zo richt mijn hart zich op 

Christus. Mijn denken, willen en doen worden bepaald door het nieuwe leven waarin ik door 

de opstanding van Christus mag delen. 

 


