
Datum: 22 december 2024 (16.30, Dronten)  

 

Thema:  WEET JE HET WEL ZEKER?! 

 

“Hoe kun je zeker zijn van je geloof?” Dat is vraag die gesteld wordt in vraag 16 van de Gewone 

Catechismus. En dat is een belangrijke vraag. Want we kunnen in de kerk wel van alles beweren, maar 

wie zegt dat het allemaal waar is? Zeker in een tijd waarin veel over nepnieuws wordt gesproken is dit 

een reële vraag. Hoe kun je dan zeker zijn van je geloof? Zondagavond hoop ik hierover te preken. De 

schriftlezing is Romeinen 5:1-11 en het thema van de preek is: WEET JE HET WEL ZEKER?!  

 

Vraag en antwoord 16 Gewone Catechismus: 

 

Hoe kun je zeker zijn van je geloof? 

 

Alleen door mij met vertrouwen vast te houden aan wat God belooft. 

Zo raak ik overtuigd van de waarheid die ik niet zie. 

Bovendien werkt de Heilige Geest in mij de overtuiging dat ik Gods kind ben. 

 

DNP = De Nieuwe Psalmberijming 

GK17 = Gereformeerd Kerkboek 2017   

OPW = Opwekking 

 

1. Votum 

2. Vrede-/zegengroet  

3. Zingen:  DNP Psalm 71:1,5 en 8 (“Ik schuil bij U met al mijn zorgen”) 

4. Gebed 

5. Lezen: Romeinen 5:1-11 

6. Zingen: GK17 Gezang 212 (“U, lam van God, wij loven U”) 

7. Tekst: Gewone Catechismus 16 (zie boven) 

8. Preek 

9. Zingen: OPW 575 (“Jezus alleen”) 

10. Geloofsbelijdenis   

11. Zingen:  GK17 Gezang 238:1-3 (“Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser”)  

12. Gebed 

13. Collecte  

14. Zingen: DNP Psalm 62:1 en 3 (“Bij God alleen kom ik tot rust”)  

15. Zegen 

 

# Gewone Catechismus 16 

 

Hoe kun je zeker zijn van je geloof? 

 

Alleen door mij met vertrouwen vast te houden aan wat God belooft. 

Zo raak ik overtuigd van de waarheid die ik niet zie. 

Bovendien werkt de Heilige Geest in mij de overtuiging dat ik Gods kind 

ben. 


