
Onze missie is het praktisch inspireren en ondersteunen van lokale
kerken. Vanuit het verlangen dat door hen heen het Koninkrijk van
God zichtbaar wordt voor elkaar en in de samenleving. Onze aanpak
is toekomstgericht en uitnodigend. Samen komen we verder in kerk-
zijn. In deze brochure lees je hoe we dat concreet vormgeven.

Inspireren
Vanuit de Bijbel en vanuit de

mooie praktijkvoorbeelden die
we zien, inspireren we kerken
om een teken, instrument en

voorproefje te zijn van het
Koninkrijk van God.

Wij inspireren, adviseren en begeleiden kerken om voorproefjes
te zijn van het Koninkrijk van God. Dat doen we vanuit een levend

geloof, met hart voor de kerk en met onze kennis en ervaring.

Wij ondersteunen bij:

Diaconaat 
Geloofsleren en
geloofsopvoeding
Jeugdwerk
Leidinggeven en
gemeenteontwikkeling
Liturgie
Missionair werk
Pastoraat

Wat wij doen

Onze inzet

Werkvelden

Adviseren
Onze adviseurs hebben een

brede deskundigheid,
vaardigheden en ervaring op

verschillende gebieden.
Daarmee zijn we de kerken

graag van dienst. 

Begeleiden
Ons verlangen is kerken echt
verder helpen, voor de lange
termijn. Dat kan zijn door een
praktische tip, verwijzing naar

ons materiaal of door
begeleiding en coaching.

Kerkpunt is de toerustingsorganisatie van de Nederlandse
Gereformeerde Kerken. Wij zijn ontstaan door een fusie van
Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Diaconaal
Steunpunt, het Praktijkcentrum en Steunpunt Liturgie. Ook
jongerenorganisatie CGJO is onderdeel van Kerkpunt. 

Wat is Kerkpunt?

www.kerkpunt.nl   info@kerkpunt.nl    038-427 04 80

Kerkpunt App
Onze Kerkpunt app verbindt iedereen met
een taak in de kerk. Deel inspiratie, stel een
vraag en denk met elkaar mee! Probeer ‘m
nu zelf. Kijk op www.kerkpunt.nl/app 

Praktische handvatten voor
jouw werk in de kerk

Agenda & nieuws

Inspirerende
vergaderopeningen

Denk met elkaar mee 
in onze groepen



Het is goed om bij de start van een nieuw seizoen om je heen te kijken en te
zien wat jullie als gemeente al van God hebben ontvangen en waar je samen
heen op weg bent. Onze trektocht biedt bouwstenen om als gemeente in
gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt én hoe je dit concreet
kunt maken.

Met de brief aan de Efeziërs als gids ga je samen op reis. De trektocht leidt je
langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid, en liefde. Deze
vergezichten helpen je ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente
in het leven en in de wereld mag staan.

Gemeenteopbouw en geloofsleren

De Trektocht

Een inspirerend gemeentetraject
voor alle generaties

Op deze website gaan wij de uitdaging aan om kerken vol passie
aan het leren te krijgen. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat je
als gelovige altijd mag blijven leren, van je geboorte tot je sterven,
in moeilijke situaties en prachtige momenten, om je te
ontwikkelen of juist om te leren even stil te staan. Leren in de kerk
betekent leren leven in liefde met God en elkaar en de wereld om
ons heen!

Leren in de kerk

Wat een prachtig materiaal, we
gaan er graag mee aan de slag! 

Suzanne den Hertog, Kerkelijk Werker Pastoraat en Kringen CGK Zwolle

“ 

Een leven lang groeien in geloof

Als kerk heb je maar beperkt invloed op de geloofsontwikkeling van
kinderen en jongeren. De invloed van ouders is vele malen groter. Tegelijk
ervaren veel ouders een drempel om geloofsopvoeding gestalte te geven
in hun gezinsleven. Daarom is het waardevol om als kerk te investeren in
toerusting van ouders. Wij bieden diverse cursussen: 

Op handen - cursus geloofsopvoeding voor jonge ouders 
Jouw huis, Gods thuis 

Stimulans voor geloofsopvoeding



Diaconaat en pastoraat

Als ouderling, diaken of pastoraal/diaconaal werker voer je regelmatig
gesprekken. Hoe kom je dan voorbij de spreekwoordelijke koetjes en
kalfjes? In deze training die uit twee avonden bestaat, gaan we
daarmee aan de slag. De eerste avond staan we stil bij geloofstalen en
doen we een eerste aanzet hoe je tot de kern kan komen in een
gesprek. De tweede avond gaan we hiermee verder en staan we stil bij
hoe motiverende gespreksvoering je kan helpen om gesprekken te
verdiepen. Daarnaast ontdek je hoe je problemen kunt signaleren en
bespreekbaar maken. De avonden zijn interactief met ruimte voor het
oefenen met de aangeboden stof. 

Training pastorale en
diaconale gesprekken 

We bieden een cursus voor ambtsdragers (oud en nieuw), met bezinning
op je roeping en motivatie, maar ook met praktische onderwerpen zoals
de rol van de ambtsdrager in de kerkdienst, in het pastoraat en
diaconaat, in de bestuurlijke kant van het werk en ook over thema’s als
een veilige kerk en het werken aan vertrouwen. Deze cursus is opgezet
als een hybride leeromgeving: je bekijkt een aantal video’s met
bezinnende vragen, je krijgt materiaal om in de kerkenraad en diaconie
over door te spreken en we bieden geregeld een webinar om ervaringen
te delen. Daarnaast komen we graag langs voor verdieping. 

Beschikbaar vanaf januari 2025.

Een praktische cursus voor de ouderlingen en diakenen

Cursus voor ambtsdragers

De gesprektechnieken waren een eye opener
voor de diakenen en mooi om in te oefenen.

Deelnemer aan de training pastorale en diaconale gesprekken“ 

In deze videocursus ga je in drie avonden als diaconie aan de slag met behulp
van een praktisch werkboek met achtergrondinformatie en diverse uitdagende
verwerkingsopdrachten. Verder word je op weg geholpen met een aantal korte
video’s. Samen zet je als diaconie concrete stappen in de ontwikkeling van jullie
eigen diaconale praktijk. 

Cursus bloeiend diaconaat



Leidinggeven

Wil je écht weten wat er speelt in je gemeente en hoe de gemeente
zich verder kan ontwikkelen? Dan is Nieuw Kerkelijk Peil mogelijk
geschikt. Deze methode onderzoekt negen kernkwaliteiten, die
samen een breed beeld geven van de vitaliteit van jullie gemeente.
Deze kernkwaliteiten zijn verdeeld in drie clusters: intern, inspiratie,
naar buiten. 

Beschikbaar vanaf januari 2025.

Nieuw Kerkelijk Peil

Beginnen met God 
Openingen voor vergaderingen
 
Als kerkenraad, commissie of werkgroep loop je het risico om vooral zakelijk bezig te zijn.
Een goede opening kan helpen om de link te leggen tussen je geloof en het werk waar je
mee bezig bent. Zo vind je elkaar eerst op geestelijk vlak. Op www.lerenindekerk.nl en in
onze app bieden we elke maand een nieuwe opening voor vergaderingen in de kerk aan. 

Door het jaar heen kun je worden opgeslokt door de lopende zaken in de
kerk. Daarom is het goed gebruik om jaarlijks of vaker een heidag of -
weekend te houden. Neem twee of drie dagdelen de tijd om focus aan te
brengen in jullie leiding geven aan de gemeente. Samen kijken we hoe jullie
de gemeente met (meer) vreugde voor kunnen gaan en dienen. Vooraf
houden we een intakegesprek en zo maken we in overleg een programma
dat op jullie vragen is toegesneden. Neem contact met ons op voor een
opzet die bij jullie situatie past.

Bezinning voor de kerkenraad

Een dag of weekend om focus aan te brengen

Hoe bouw je aan een geloofsgemeenschap waarin mensen samen
optrekken en elkaar daarin steunen? En hoe voorkom je daarbij dat je als
kerkenraad nog harder gaat werken? Klaas Quist is auteur van het boek ‘De
wenkende leider’. Hij neemt je mee in de eerste beginselen van wenkend
leiderschap op een inspiratieavond voor ambtsdragers. Meer de diepte in
kan natuurlijk ook. Neem gerust contact op en informeer naar de
mogelijkheden. 

Wenkend leiderschap



Dank voor hoe jullie dit traject hebben uitgedacht en
ons hebben meegenomen. Het vuurde mij aan.“ 

Liturgie is een prachtig geschenk van onze God. En tegelijk is liturgie
bepaald niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Hoe kom je tot een praktijk
die recht doet aan de gemeente én aan het geschenk van liturgie? 
Kerkpunt biedt veel informatie en inspiratie over liturgie en kerkmuziek,
praktische zaken en diepere achtergronden, met daarbij materiaal voor
gesprek en beleid. 

Materialen rond liturgie

Liturgische notities over tal van onderwerpen; verkrijgbaar via de
webshop
Projecten rond het liturgisch jaar: Advents- en Kerstproject, en 40
dagen kerkenpakket 
Liturgische wandeling: om het onderwerp in de gemeente
bespreekbaar te maken

Samen met mensen uit andere kerken denk je na over vragen als: Hoe
kunnen we geloven, discipelschap en missie meer in de handen van
gemeenteleden leggen? Welke alternatieve vormen van leiderschap zijn er
en hoe kunnen die de kerk dienen? Bij missionair gemeente-zijn is de vraag
vaak: hoe dan?! Met discipelschap beginnen we bij de basis. Door te
beginnen bij Jezus en door Zijn lessen aan te laten sluiten op jouw leven,
ontstaat er iets missionairs: God is aan het werk en jij werkt met Hem mee.
Nieuwsgierig? Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Leer- en doetraject
missionair discipelschap

Missionair werk

Liturgie

Diane Pince van der Aa, deelnemer aan het traject

Kunnen we je ergens mee helpen?
Heb je een vraag? Wil je ergens over sparren?
 
Neem gerust contact met ons op. Stuur een mail naar info@kerkpunt.nl of bel
naar 038-4270480. Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met
een van onze adviseurs. Je vind ze in onze app. We helpen je graag verder!

Als kerk aanwezig zijn in de wijk. Je uitstrekken naar je buurt vanuit Gods liefde. Dát
is E&R in de wijk. Zo willen we het missionaire werk van kerken een boost geven!

Ook E&R in jouw wijk? We denken graag met je mee!



Jeugdwerk

Hoe kun je gemeente zijn met alle generaties? Hoe zorg je ervoor
dat in jullie kerk oud én jong zich thuisvoelt en dat er sprake is van
een levendige gemeenschap? Dat is waar ‘Samen Jong’ over gaat.
Niet een trukendoos om mensen tevreden te stellen, maar een
manier van kijken, denken en doen. Samen werken aan een
cultuur in jullie gemeente waar de kernwaarden van Samen Jong
tot uiting komen.

Samen Jong

Kerk met alle generaties!

Wij komen graag naar jullie gemeente toe voor een check-gesprek
van twee uur. Met één van onze jeugdwerkadviseurs wordt jullie
jeugdwerk onder de loep genomen: hoe staat het ervoor, wat
gebeurt er, waar liggen kansen? Het is een mooie gelegenheid om
met verschillende gemeenteleden die actief zijn in het jeugdwerk stil
te staan bij het jeugdwerk in jullie kerk.

Check gesprek Jeugdwerk

Kerkpunt heeft materialen voor kinder- en jongerenwerk ontwikkeld
vanuit de visie dat geloofsleren een levenslang en dynamisch proces is.
Daarbij is aansluiting bij de doelgroep cruciaal. Zo kun je bij kinderen in
de bovenbouw investeren in een fundament van bijbelkennis en –
inzicht, terwijl je bij tieners focust op de relationele aspecten van
geloven en bij jongeren meer de diepte in gaat en tegelijk ruimte biedt
voor de eigen zoektocht. Ontdek onze materialen op
www.lerenindekerk.nl. 

Materiaal voor jeugdwerk

De trainer had snel door wat onze vraag was en heeft
dit goed uitgewerkt. Complimenten voor de uitwerking

op een aanvullend verzoek van onze kant. 
Deelnemer aan een Samen Jong training

“ 

http://www.lerenindekerk.nl/


Veel kerken zijn aan het nadenken over de rol van homo’s en lesbiennes
in de kerkelijke gemeente. Als Kerkpunt kunnen we hierbij begeleiden.
Hoe zorg je dat je samen blijft optrekken ondanks verschillen en dat je
samen God blijft zoeken en dienen? 

In een intake kijken we samen wat jullie vraag is. Van daaruit denken we
mee en helpen we stappen te zetten die richting geven. Vanuit het
uitgangspunt dat het over God en mensen gaat, spreken we niet over
maar mét LHBTI-ers en betrekken we hen in het proces. 

Diverse onderwerpen

Kerk en LHBTI

In veel gemeenten speelt omgaan met diversiteit: dat kan gaan om
liturgie, visie op gemeente-zijn, ethische kwesties en meer. Kerkpunt
kan gemeenten adviseren en begeleiden in het omgaan met
verschillen. Daarvoor zijn er allerlei werkvormen, een intakegesprek
en een snelscan ‘verschil van inzicht’ ontwikkeld. 

Variatie en diversiteit 

Hoe je denkt over ‘kind en avondmaal’ heeft alles te maken met je visie
op geloven. Wanneer is geloof ‘goed genoeg’? Is ons geloof groter dan
dat van een kind? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? 

Wij bieden zowel een brochure als een uitvoeriger kerkenpakket aan om
hierover het gesprek in je eigen gemeente aan te gaan. Bovendien is
Ingrid Plantinga beschikbaar voor advies of als spreker. 

Kind en avondmaal

Wie verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, moet ook
goed voor zichzelf zorgen. Ontdek hoe gebed, stilte en de
ontmoeting met elkaar je nieuwe focus en perspectieven
kunnen geven. In de predikanten retraite breng je 72 uur
door in een abdij en neem je, samen met collega’s, tijd voor
jezelf, jouw roeping en de ontmoeting met elkaar.
Eén of twee keer per jaar biedt Kerkpunt deze retraite voor
predikanten aan.

Predikanten retraite



Christien de Ruyter
Pastoraat & 

Jeugd

Marjolijn Matei
Jeugd & 

Leren in de kerk

Pieter Messelink
Discipelschap &

Missionaire gemeente

Jenne Minnema
Jeugd

Ingrid Plantinga
Leren in de kerk &
Geloofsopvoeding

Derk Jan Poel
Diaconaat &

Communicatie

Klaas Quist
Leiderschap &

Gemeenteontwikkeling

Anko Oussoren
Jeugd

Arjen Uil
Jeugd &

Geloofsopvoeding

Cors Visser
Directeur

Anje de Heer
Liturgie

Willem Smouter
Leiderschap

Het team van Kerkpunt

Anita Harink
Pastoraat & Jeugd

Kerkpunt is
onderdeel van de

Bezoekadres:
Dokter Spanjaardweg 4b
8025 BT ZWOLLE

Postadres:
Postbus 499
8000 AL ZWOLLE

Contactgegevens:
www.kerkpunt.nl
info@kerkpunt.nl
038-427 04 80

Inspireren

Begeleiden

Adviseren


