Liturgie zondagmiddag 8 december 2024

Morgenster Dronten, 16.30 uur

Thema: Zondag 32
Tekst/onderwerp: Lucas 1: 78-79

Votum en groet

Zingen Liedboek voor de Kerken 169: 1,3, 4 en 6 [Zingt nu de Heer, stemt allen in]
Inleiding viering avondmaal
Zingen Gereformeerd Kerkboek 211: 1 [Wij knielen voor uw zetel neer]

Gebed om de Geest
Viering avondmaal

Zingen Gereformeerd Kerkboek 211: 3 [U, die als Heer der heerlijkheid]
Dankzegging

Thema: Zondag 32

Schriftlezing: Lucas 1: 68-79

Verkondiging

Zingen Ik ben [Wie zal ons voeden] - Sela

Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven

Zingen Liedboek voor de Kerken 78: 1-4 [Laat me in U blijven, groeien bloeien]
Zegen



O kom, o kom Immanuel (alternatieve tekst)
O Twijg uit Jesse, nieuwe loot,

wees onze koning, machtig, groot.

Maak alle volken stil voor U;

kom, wacht niet langer, red ons nu!

O kom, o0 kom Immanuel,

tot vreugde van heel Israél.

O Sleutel Davids, breng ons licht;
doe wat U opent niet meer dicht.
Bevrijd wie bang en eenzaam is;
verjaag de dood en duisternis.

O kom, o0 kom Immanuel,

tot vreugde van heel Israél.

O Dageraad, verlicht de nacht;

kom voor de dag, de morgen wacht!
Verdrijf de schaduw — het is tijd:
schijn, zon van de gerechtigheid.

O kom, o0 kom Immanuel,

tot vreugde van heel Israél.

De Nieuwe Psalmberijming 89: 1, 6, 7

Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd

en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.

U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen:

‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.

Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’

Dit hebt U ons eens in een visioen verteld:

‘Op David valt mijn keus, een jonge, sterke held.

Ik zal mijn dienaar zalven en slagvaardig maken.

Ook maakt mijn arm hem sterk, geen vijand zal hem raken.
Wie hem met kwaad en onrechtvaardigheid belagen

zal Ik met kracht verslaan en voor zijn oog verjagen.

Met liefde en met trouw sta Ik hem altijd bij.

Groot zal zijn aanzien zijn, gezag krijgt hij van Mij.

Hij heerst van west tot oost, [k maak hem wereldleider.
‘U bent mijn God’, roept hij, ‘mijn vader, mijn bevrijder.’
Hij is mijn oudste zoon: hij vindt bij Mij zijn woning.

Ik geef hem alle macht, hij wordt de hoogste koning.

Zingende Gezegend 127 [O ster van David, morgenster]
O ster van David, morgenster,

heraut van wat zal komen,

gij schijnt en daarom kan ik er

reikhalzend over dromen:

de hemel, stralend als een bruid,

het zaad dat uit de aarde spruit,

de bloesem aan de bomen!



O ster van David, morgenster,

nog is het aardedonker,

de dageraad wanhopig ver,

de hemel zonder wonder;

wij tasten langs een blinde muur,
belast met angst voor wind en vuur,
voor bliksem en voor donder -

maar nochtans blijf ik, morgenster,
van harte op u hopen;

zolang gij schijnt, zolang is er

een lamp om bij te lopen.

Al wacht ik op het zonnelicht,

al is de nacht rondom mij dicht,

gij doet de toekomst open!

Liedboek 442 — gewijzigde tekst

Op U, mijn Redder, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Heer, van U blijf ik maar zingen,
Verfris mij met uw vrede-gloed.
Doordring mijn hart met warme stralen,
o Zon van liefde, eeuwig goed!

Vervul, o Redder, het verlangen
waarmee mijn hart uw komst verwacht
Bescheiden wil ik U ontvangen.

en heel uw toekomst ongedacht

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt,
laat Heer, mij steeds uw troost ervaren:
doe intocht, Heer, maak alles goed.



